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IJsland is met geen pen te beschrijven. Hoe beschrijf je een land 
dat zo veelzijdig is? Met zijn ontelbare geisers en watervallen, 
rustige en onrustige vulkanen, grootse fjorden en een woest 

binnenland is er geen land als IJsland. Al jaren vertellen we met 
Creating Stories | IJslandspecialist onze verhalen over het land 

van vuur, ijs en zoveel meer. Dit is onze ode aan IJsland. 

special special

Een ode 
aan IJsland 

HET LAND VAN VUUR,
			   IJS EN ZOVEEL MEER 

Tekst Barbara Kloosterman-Bongers
Seljalandsfoss, één van de vele prachtige 
watervallen aan de zuidkust
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De reis is begonnen
Snaefellsjökull
Natuur heeft soms de kracht om 
recht naar binnen te gaan. Wie de 
route van het vliegveld naar de 
hoofdstad Reykjavík al eens gere-
den heeft, weet dat dit in de regen 
niet echt goeie PR is. Maar hoe 
dichter je bij je eindbestemming 
komt, hoe meer IJsland je raakt.

“Langzaam wint de zon het van de 
regen. We rijden langs Reykjavík 
verder door naar het schiereiland 
Snæfellsnes. Op de punt van het 
schiereiland ligt de vulkaan de 
Snæfellsjökull, de vulkaan die in 
het boek ‘Naar het middelpunt 
van de aarde’ van Jules Verne een 
belangrijke rol speelt.”

Daal af in de krater van de 
Sneffels Yocul (Snæfellsjökull), 
die de schaduw van de Scartaris 
treft vóór de eerste juli, vermetele 
reiziger, en u zal het middelpunt 
der aarde bereiken.

“De vulkaan met zijn besneeuwde 
top zien we gedurende een groot 
stuk van de rit bij heldere hemel 
liggen in de midzomernachtzon.” 
Vanaf dat moment was ik net als 
professor Lidenbrock in het boek 
van Verne geraakt door IJsland en 
stond mijn reis naar het middel-
punt van de aarde op het punt  
te beginnen.

Reykjavík. Natuurlijk waren we blij 
toen Icelandair geregeld had dat 
we op de eerst mogelijke vlucht 
ook weer naar huis konden. Want 
vastzitten op een eiland is toch 
een beetje gek.”

Ongewoon warm
Overal en nergens
In de zomer van 2017 beleefden 
we een ware hittegolf op IJsland. 
Zo warm zelfs, dat het in de krant 
stond. Deze zomer hadden we al 
een avontuurlijk rit met een Land-
rover Defender door het hoogland 
achter de rug, hadden we ge-
zwommen in de Víti, het geother-
misch verwarmde kratermeer van 
de Askja vulkaan en we hadden al 

Toevallig op IJsland 
Eyjafjallajökull
2010. De uitbarsting van de 
Eyjafjallajökull. De wereld was in 
rep en roer, maar op IJsland was 
het rustig. Robbert, Manuel en 
ik waren op IJsland. Per toeval 
eigenlijk. In afwachting van onze 
terugvlucht maakten we van de 
nood een deugd.

“Vanuit Reykjavík maakten we 
mooie dagtochten. Zo kwamen 
we, samen met onze gids, vast te 
zitten met een Super Jeep in de 
ontdooiende permafrost bij de 
Hellisheiði, bezochten we uitge-
breid de Blue Lagoon en gingen 
we net zo uitgebreid dineren in 

Hoe dichter je bij  
je eindbestemming  
komt, hoe meer  
IJsland je raakt’

‘ 

zeer mooi en zeer vruchtbaar dal 
met heel veel koeien en grote 
boerderijen omringd door mooie 
bergen waar in de winter erg veel 
geskied wordt.

In Dalvík zelf eten we vissoep bij 
één van de leukste eetcafétjes van 
IJsland (vind ik dan) ‘Gísli, Eiríkur, 
Helgi’, en rijden daarna in alle rust 
verder door naar Siglufjörður. Dit 

keer geen walvisexcursie bij onze 
vriend Freyr van Arctic Sea Tours. 
Wat ons betreft ook de leukste plek 
om walvissen te gaan kijken, klein-
schalig, persoonlijk en een hele 
aardige kapitein! We zien Freyrs 
boot de Draumur varen in het fjord.

We speuren het fjord nog even af 
naar walvissen, maar helaas zien we 
er geen één, we zijn al te ver weg.”

meerdere dagen gewandeld in de 
Oostfjorden bij Bakkagerði.

“Gisteren was echt een ongewoon 
warme dag. Tot middernacht bleef 
de lucht wolkenvrij en kon je in 
T-shirt en korte broek buiten zit-
ten. Vandaag belooft het weer een 
mooie dag te worden, de lucht is 
strakblauw en de zon staat alweer 
aardig hoog aan de hemel, nog net 
niet boven de bomen.”

Niet gek dus, dat we ons verheug-
den op 3 nachten luxe in een heer-
lijk vakantiehuis met een sauna 
en een hotpot bij Akureyri om de 
omgeving bij Mývatn nog verder  
te verkennen.

“Wat hebben we ongelofelijk ge-
boft met de afgelopen vier mooie 
zomerdagen. Vanuit dit huisje 
kun je als je goed kijkt de huisjes 
van de buren aan weerszijde 
zien, maar daar was de afgelopen 
dagen niemand. Zoveel privacy op 
zo’n mooie plek is echt te gek. Dit 
huis moeten we onthouden voor 
onze reizigers.”

D-tour in Dalvík
Dalvík
“We vertrekken rond 12:00 uur en 
maken voor Dalvík nog een kleine 
D-tour het Svarfaðardalur in, een 

Van avontuur tot wellness 
Natuurlijk hoef je niet de 
Snæfellsjökull vulkaan op te 
gaan om je een avonturier 
te voelen op IJsland. Bepaal 
zelf hoe avontuurlijk je wilt 
reizen. Ook wanneer je op zoek 
bent naar een wellnessreis 
gecombineerd met een bezoek 
aan Reykjavík ben je hier 
helemaal op de juiste plaats. 

Rechtsboven 
Bultruggen 
spotten tijdens 
je walvisexcur­
sie bij Olafvík 
(dag 2)

Linksonder 
Zodiac ex­
cursie op het 
ijsbergenmeer 
Jökulsárlón 
(dag 6)

Rechtsonder 
Sneeuw­
scootertocht 
op de Langjö­
kull (dag 3)

Rechterpagina
Linksboven 
Culinair ge­
nieten bij de 
Fish Company 
in Reykjavík, 
ons favoriete 
restaurant (dag 
7 of 8)

Rechterpagina
Rechtsboven 
IJsland, land 
van vuur en ijs - 
excursie naar 
de buitenaards 
mooie ijsgrot 
(dag 4)

Rechtsonder
Wellness in 
de Sky Lagoon 
‘Where the Sea 
meets the Sky’ 
(dag 8)
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IJsland special  
Villa d’Arte
Speciaal voor lezers van Villa d’Arte heb- 
ben we - op basis van onze ervaringen en 
reisverhalen - een IJsland special samen
gesteld, waarbij je het westen en zuiden van 
IJsland aandoet, samen met een aantal niet 
te missen excursies. Reis met ons mee naar 
ons middelpunt van de aarde en laat je  
betoveren door het land van vuur, ijs en 
zoveel meer.

ONTDEK HET LAND VAN VUUR, 
IJS EN ZOVEEL MEER 

VAN DAG TOT DAG 					     OVERNACHTING
Dag 1  Aankomst op IJsland, Reykholtsdalur; 		  omgeving Borgarnes
Dag 2 Snæfellsness en walvisexcursie bij Olafsvík; 		  omgeving Reykholt
Dag 3 ��Golden Circle: National Park Þingvellir, Geysir 
	       en Gullfoss en sneeuwscootertocht; 		  omgeving Selfoss 
Dag 4 Imposante watervallen langs de zuidkust, zwarte
	       stranden en Super Jeep excursie naar ijsgrot;		  omgeving Vík
Dag 5 Lavavelden, gletsjers en vulkanen; 			   omgeving  
							       Kirkjubæjarklaustur  
Dag 6 Vatnajökull National Park en met Zodiac over 
	       ijsbergenmeer Jökulsárlón; 			   omgeving  
							       Kirkjubæjarklaustur 
Dag 7 Langs de zuidkust naar het bruisende Reykjavík; 	 Reykjavík 
Dag 8 �Ontdek de noordelijkste hoofdstad van de wereld  

op 64.08 °N en laat je verwennen in de Sky Lagoon,  
sluit de reis af met een heerlijk diner bij de  
Fish Company; 				    Reykjavík

Dag 9 Met jouw reisverhaal op zak terug naar huis.  

DE ACTIVITEITEN TIJDENS DE REIS

• �Walvisexcursie vanuit Olafsvík (dag 2)
• �Sneeuwscootertocht op de Gullfoss gletsjer 

(dag 3)
• �IJsgrot excursie met Super Jeep (dag 4) 
• �Ontdek het ijsbergenmeer Jökulsárlón  

per Zodiac (dag 6)
• �Wellnesspakket ‘Pure’ in de Sky Lagoon  

(dag 8)
• �Sluit je reis af in de gezellige hoofdstad  

Reykjavík, met een diner bij de Fish Company, 
één van onze favoriete restaurants  
(dag 7 of 8)

Bekijk de uitgebreide reisbeschrijving op  
ijslandspecialist.nl/villa-lezersreis

IJslandspecialist voor  
jouw reis op maat
Altijd al gedroomd over een reis 
naar IJsland? Creating Stories | IJs-
landspecialist neemt je mee naar 
het betoverende IJsland. Van een 
allereerste schets tot jouw reisver-
haal na thuiskomst. De experts van 
Creating Stories | IJslandspecialist 
staan voor je klaar. Pas je reis door 
IJsland geheel aan naar jouw wen-
sen. Een dag langer of korter, een 
excursie meer of minder. Met ons 
creëer je jouw eigen reisverhaal.

IJsland is niet zo groot, ruim twee 
keer zo groot als Nederland. Maar 
het land is zo divers, dat je er ei-
genlijk nooit op uitgekeken raakt. 
Je kunt je reis zo avontuurlijk ma-
ken als je zelf wilt. Het zuidwesten 
kun je eigenlijk het hele jaar door 
zelf met de auto verkennen, in de 
wintermaanden uiteraard wel met 
een 4WD.

Wil je het wat avontuurlijker? Maak 
dan in de zomermaanden eens 
een reis door het binnenland met 

onverharde wegen en meerdere 
rivierdoorsteken of maak een he-
likoptervlucht om het bijzondere 
landschap van boven te bekijken 
of daal echt af in een vulkaan op 
jouw reis naar het middelpunt van 
de aarde. Er is te veel om op te 
noemen. Wij adviseren je graag.

We are Creating Stories
Samen IJsland ontdekken. Van 
de Snæfellsjökull uit het boeken 
van Verne tot aan de wateren bij 
Dalvík. Niet alleen de standaard-

reizen, maar boven alles van de 
gebaande paden af. Bij elke reis 
die Creating Stories aanbiedt, sta 
jij als mens centraal. Hoe wil je 
reizen? Wat wil je zien? En waar 
wil je overnachten? Kortom; wat 
maakt jouw reis onvergetelijk? 
Samen met jou creëren we jouw 
eigen unieke reisverhaal. We are 
Creating Stories. 

What’s your story? 
creatingstories.nl &  
ijslandspecialist.nl

Terrasje pakken in Reykjavík tijdens een zomerse middag in september


